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Rondom de diensten 
 

 

 
Mensenwijdingsdienst  
Zondag  10.30 uur 
Woensdag    9.00 uur 
Donderdag   8.00 uur 
Afwijkende dagen en tijden, zie hieronder. 
 
Diensten in de Stille Week, met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren 
Maandag 15 april 09.00 uur  
Dinsdag 16 april 09.00 uur  
Woensdag 17 april 09.00 uur  
Witte Donderdag 18 april 09.00 uur  
Goede Vrijdag 19 april 09.00 uur  
Stille Zaterdag 20 april 09.00 uur  
Paaszondag 21 april 10.30 uur  
Paasmaandag 22 april 10.30 uur Jeugdwijding 
Hemelvaartsdag 30 mei 10.00 uur  
Pinksteren 09 juni 10.30 uur  
Pinksteren 10 juni 10.00 uur  
Pinksteren 11 juni 10.00 uur  
 
Lezingen en dagsluiting in de Stille Week 
In de Stille Week is er een cultische dagsluiting op maandag, dins-
dag, woensdag en donderdag om 19.45 uur. 
Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt de dagsluiting voorafge-
gaan door een lezing om 19.00 uur.  
Op dinsdag 16 april spreekt Ignaz Stegeman over de Vadergod in de 
mensenwijdingsdienst.  
Op woensdag 17 april spreekt Lisette Buisman over de Zoongod in 
de mensenwijdingsdienst. 
Op donderdag 18 april spreekt Mathijs van Alstein over de Geestgod 
in de mensenwijdingsdienst. 
Op Goede Vrijdag wordt om 15.00 uur het Lijdensevangelie gelezen. 
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Diensten in Huize Valckenbosch  
In principe om de veertien dagen op vrijdag om 10.30 uur.  
De komende diensten zijn op 12 en 19 april en 3, 17 en 31 mei.  
N.B. Het ritme verspringt: de dienst van 5 april valt uit en wordt ver-
plaatst naar 12 april.  
 
Op Goede Vrijdag 19 april is er om 15.00 uur een evangelielezing in 
de kapel.  
Op vrijdag 26 april en 24 mei vindt om 11.00 uur een korte bijeen-
komst in de kapel plaats. Zie de toelichting op pag. 12. 
 
Diensten in het Leendert Meeshuis  
In principe eens in de maand op dinsdag om 11.00 uur. De komende 
data zijn 9 april en 21 mei. 
 
Evangelie in de Mensenwijdingsdienst 
Lijdenstijd 31 mrt Johannes 6 1-15 
 7 apr Johannes 8 1-12 
Palmzondag 14 apr Mattheüs 21 1-11 
Witte Donderdag 18 apr Lukas 23 13-32 
Goede Vrijdag 19 apr Johannes 19 1-15 
Stille Zaterdag 20 apr Johannes 19 16-42 
Paastijd 21 apr Markus 16 1-18 
 28 apr Johannes 20 19-29 
 5 mei Johannes 10 1-21 
 12 mei Johannes 15 1-27 
 19 mei Johannes 16 1-33 
 26 mei Johannes 14 1-31 
Hemelvaart 30 mei Johannes 16 24-33 
 2 juni Handelingen 1 1-14 
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Liederen in de Mensenwijdingsdienst 
Lijdenstijd 
 

Gij staat aan de deur 
Amen 

Paastijd 
 

Verrezen is de Heer 
Gij die voor ons de dood overwon 

Hemelvaart 
 

Tot de hoogten 
De waarachtige 

 
Zondagsdienst voor de kinderen 
Wegens een dalende belangstelling zal de zondagsdienst voor de 
kinderen vanaf nu tweewekelijks doorgaan in plaats van wekelijks. 
Dit betekent dat er een kinderdienst is op 7 en 21 april, 12 en 26 
mei. Aanvang 9.45 uur, voorafgegaan door een verhaal en het oefe-
nen van het lied om 9.30 uur.  
Zie ook de mededeling over de kinderdienst op pag. 9. 
 
N.B.: 

¶ Op Paaszondag is de kinderdienst na de mensenwijdingsdienst. 
Dat wil zeggen om 11.45 uur in plaats van 9.45 uur, zie ook pag. 
10. 

¶ De kinderdienst vervalt op de zondagen die in de schoolvakan-
ties vallen. Voor dit schooljaar betreft dit de volgende zonda-
gen: 28 april en 5 mei.  

 
Liederen in de Zondagsdienst 
Lijdenstijd Zaai nu uw zaad 
Paastijd Christus is verrezen 
Hemelvaart Christus is verrezen 
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Hieronder volgt de eerste aflevering van een nieuwe reeks artikelen over de kleu-
ren aan het altaar.  
Opmerking: het hoofdlettergebruik is conform de wens van de auteur.   

 
De kleuren aan het Altaar de komende tijd 
We gaan een weg van het zwart in de lijdenstijd bijna tot aan het 
wit van Pinksteren. 
 
De kleur zwart in de lijdenstijd spreekt van duisternis, van afgeslo-
tenheid en treurnis, van ons ik dat klagend terneerligt. Zwart is de 
kleur die het geestelijke van de doodskracht als reëel beeld tot ver-
schijning brengt. Maar tegelijkertijd is het gevulde duisternis. Vol 
potentie bergt het de toekomst in zich. Het zwart doorleven vraagt 
moed om de macht van de Dood te onderkennen, om mee af te da-
len tot in het graf. Dit is tegengesteld aan de opwaartse kracht die 
sterk innerlijk in ons leeft. Pas na het doorleven van de doodskrach-
ten kan de macht die dood, zwaarte en duisternis overwint, zich 
openbaren. Kan de Opgestane in ons tot realiteit worden. 

 
Rood en groen, de kleuren van Pasen 
Op Paasmorgen worden wij verrast. Het Zwart heeft plaats gemaakt 
voor een Paasrood. Het manifesteert zich krachtig als overwinning 
van de doodskrachten. Het rood heeft nog veel duisternis in zich, 
maar minder dan het rood-violet van Epifanie. Het is een duisternis 
die al verder is op zijn weg naar het licht. Vermiljoenrood heeft deze 
kwaliteit. Het juicht, triomfeert. Nieuwe levenskracht doet zich gel-
den.  
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Bij het rood voegt zich op de kazuifel een sterk, levenskrachtig 
groen als tweede kleur. Is rood de glans van het leven; groen is het 
dode beeld van de levenskrachten op aarde. Het is een beeld, de le-
vende kracht zelf zien we niet. In de plantenwereld openbaart het 
zich het zuiverst.  
Het rustige groen ondersteunt het rood in zijn stralende kwaliteit. 
Samen vormen deze kleuren, elkaar aanvullend, een harmonieuze 
eenheid. 
  
Rood en goud, de kleuren van Hemelvaart  
Het groen is tot goud geworden. Het rood van de hernieuwde krach-
ten van mens en aarde verbindt zich nu met de Hemelkrachten. Het 
is geen vluchtig geel dat straalt en alles wil meevoeren naar het 
licht, maar het heeft zwaarte. Het goud in al zijn verhevenheid 
houdt ons bij de aarde. Spreekt van een nieuw verbond tussen He-
mel en Aarde, waar Christus, die verbonden blijft met de aarde, de 
mens begeleidt in zijn streven.  
 
De atmosfeer van de aarde, het rijk waar de kleuren hun oorsprong 
hebben, heeft Christus bij de hemelvaart tot Zijn woonstee verkoren. 
 
Elza Prins van Dreven  
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Uit het gemeenteleven 
 

 

 
Huwelijkswijding 
Op zaterdag 11 mei is er om 10.00 uur een mensenwijdingsdienst en 
aansluitend een huwelijkswijding voor Conny en Klaas de Heer - de 
Bruin. 

 
Jeugd en jongeren 
 
Peuter- en kleuterochtend 
Iedere tweede zondag van de maand (behalve in juli en augustus) is 
er om 9.30 uur een peuter- en kleuterochtend. Er wordt een verhaal 
verteld en iets geknutseld.  
De komende ochtenden zijn op 14 april en 12 mei. 
 
Mededeling over de kinderdienst 
Omdat de zondagsdienst voor de kinderen steeds minder goed be-
zocht wordt, heeft het convent besloten naar een tweewekelijks 
ritme over te stappen, zoals dit ook in andere gemeenten gebruike-
lijk is.  
Het kwam al te vaak voor dat wij zes mensen optrommelden (pries-
ter, ministranten, verteller, deurwacht, musicus) voor slechts één 
kind. Dat is niet meer houdbaar.  
We willen er wel voor zorgen dat rond de hoogtijdagen de kinder-
dienst door blijft gaan. Omdat er op de zondagen in de schoolvakan-
ties geen kinderdienst is, wordt het zaak elke keer goed in de ge-
meenteberichten te kijken.  
 
Voor alle duidelijkheid vindt u hieronder op welke zondagen wij wel 
een kinderdienst zullen hebben in 2019: 
7 en 21 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni, 7 juli, 15 en 29 september, 
13 oktober, 3 en 17 november, 1, 15 en 25 december.  
 
Het convent 
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Avond over de kinderdienst 
Op woensdag 10 april organiseren we een avond over de kinder-
dienst voor ouders van kinderen die de kinderdienst bezoeken én 
ouders die overwegen dit te gaan doen. 
Tijdens deze avond zullen we stilstaan bij de inhoud en de pedagogi-
sche achtergrond van de dienst. 
Naast de opmaat die Mathijs van Alstein verzorgt, is er gelegenheid 
om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. 
Aanvang 20.00 uur.  
We weten graag op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Geef je 
daarom op via sanderjue74@gmail.com 
 
Sander Jue (contactpersoon jongerenbeleid) 

 
Een ei is geen ei... een Paasviering voor jong en oud 
Op 21 april vieren wij Pasen. Na de zondagsdienst voor de kinderen, 
die om 11.45 uur aansluitend op de mensenwijdingsdienst gehou-
den wordt, drinken we in de gemeentezaal koffie en thee zoals ge-
woonlijk. Na een korte poëtische opmaat en het luisteren naar een 
verhaal, kunnen de kinderen in en rond de kerk Paaseieren gaan 
zoeken. Er wordt daarbij 
ook een leuke prijs uit-
gereikt aan een geluk-
kige winnaar...  
 
Na nog wat lekkers slui-
ten we uiterlijk om half 
twee af. Iedereen is van 
harte welkom dit gezel-
lige feest bij te wonen!  
 
Het convent 

 

mailto:sanderjue74@gmail.com
mailto:sanderjue74@gmail.com
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Jeugdwijding op Paasmaandag 
Op maandag 22 april wordt om 10.30 uur de jeugdwijding gehou-
den. Na een voorbereiding van bijna twee jaar, waarbij we met zijn 
allen ook een fijne uitstap naar Weimar hebben gemaakt, zullen Ju-
riaan Goudsblom, Laila Aziz en Aidan van Biert hun jeugdwijding krij-
gen. Iedereen is hierbij hartelijk uitgenodigd, ook om nadien in de 
gemeentezaal een beetje verder te vieren.  
 
Het convent 

 
hǾŜǊ ŘŜ ƭŜǎǎŜƴ ΨǊŜƭƛƎƛŜǳȊŜ ƻƴǘǿƛƪƪŜƭƛƴƎ ǾƻƻǊ ƪƛƴŘŜǊŜƴΩΦ 
De wereldreligies, de grote stromingen en hun culturele context, 
schooljaar 2018 ς 2019. Voor kinderen die dit schooljaar 12 of 13 
jaar worden, meestal klas 6 en 7 of brugklas. 
Op zondag 7 en 14 april, 19 mei, 2, 16 en 30 juni worden de lessen 
vervolgd. De tijden zijn steeds van 10.30 – 11.30 uur. 

 
De uitgangsgedachte is de uitspraak van Rudolf Steiner: ΨΦ Φ Φ ŜǊ ōŜπ
staan ook andere godsdiensten, we moeten ook proberen het wezen 
van andere godsdiensten begrijpelijk te maken. We trachten de 
mensen verschillende kanten van de Christusopvatting te doen be-
grijpen. Daardoor geven we iedere ziel iets wat een verdieping in 
haar teweeg kan brengen. Maar we vormen haar niet zelf.  
De ziel moet vooral op religieus gebied haar vrijheid van denken 
houden, om die vrijheid van denken te kunnen ontploƻƛŜƴΦΩ 
Eenzaamheid en vervreemding, 10 oktober 1916 

  
Door het jaar heen worden de wereldreligies besproken, zoals het 
christendom, jodendom, de islam, het universeel soefisme, het 
boeddhisme en het hindoeïsme. Herkenbaar wordt gemaakt dat de 
belangrijkste waarden overeenkomen.  
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Aandacht wordt besteed aan bewustzijn, moraliteit en integriteit. Er 
wordt ingegaan op de negatieve werking van dogmatisme en fana-
tisme. Zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de actualiteit en bij de 
jaarfeesten. 
De gedachte is dat door respect voor de godsdiensten ontvankelijk-
heid voor de werkzaamheid van het Christuswezen zal ontstaan, 
waarbij het er met name om gaat dat het desbetreffende kind een 
eigen authentiek religieus referentiekader ontwikkelt, belangrijk 
voor haar of zijn morele ontwikkeling.  
Dit laatste is dan ook de doelstelling van deze lessen. 
 
Bernard Heldt 

 
Jaarvergadering, gemeenteberaad, dialogen 
Het komende gemeenteberaad op 7 april (12.00 – 13.00 uur) is te-
vens de algemene en financiële jaarvergadering. Alle leden en be-
langstellenden hebben hiervoor per post stukken ontvangen. 
 
Het gemeenteberaad is verder op 16 juni, 22 september en 10 no-
vember, steeds van 12.00 – 13.00 uur. 
De komende bestuursvergaderingen zijn op 25 april, 23 mei en 13 
juni. Aanvang 20.00. 
 
De ‘dialogen’ op zondagen na de mensenwijdingsdienst vallen voor 
onbepaalde tijd uit.  
 
Het bestuur 

 
Toelichting op de bijeenkomsten in de kapel van Huize 
Valckenbosch 
Zoals u weet, wordt in een tweewekelijks ritme op vrijdagmorgen in 
de kapel van Valckenbosch de mensenwijdingsdienst voltrokken.  
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Daarnaast wordt er op een tussenliggende vrijdag  in de kapel een 
korte viering gehouden.  
Er zal muziek klinken, het evangelie wordt gelezen en dan volgt een 
korte toespraak.   
De bijeenkomst is bedoeld voor de bewoners van Valckenbosch, 
maar ook de mensen in de omgeving van Valckenbosch die vroeger 
deelnamen aan de evangeliekring zijn welkom.  
De viering wordt in principe aan het begin van elke nieuwe feesttijd 
gehouden.   
We beginnen in de Paastijd en wel op vrijdag 26 april.  
Data:  vrijdag 26 april en 24 mei om 11.00 uur in de kapel van 
Valckenbosch.  

 
Cursussen en studiegroepen 
 
/ǳǊǎǳǎ ΨŘŜ ƻǇŜƴōŀǊƛƴƎ Ǿŀƴ WƻƘŀƴƴŜǎΩ 
In januari 2018 is Lisette Buisman met deze cursus begonnen op 
donderdagavond om de veertien dagen van 18.45 – 20.00 uur.  
De komende data zijn: 11 en 25 april en 16 mei. 
 
/ǳǊǎǳǎ ΨŘŜ ōŜŜƭŘŜƴ Ǿŀƴ ƘŜǘ WƻƘŀƴƴŜǎŜǾŀƴƎŜƭƛŜΩ 
Een keer per maand komt een kleine groep bijeen om aan de beel-
den van het Johannesevangelie te werken. In de dialoog tussen het 
goddelijke en het menselijke komt telkens weer de geestelijke actu-
aliteit naar voren. En wel zo, dat men vermoeden kan dat er nog 
een heel andere - toekomstige- vorm van het Christen-zijn tot ons 
komen kan.  
We werken op donderdagmorgen van 11.15 uur tot 12.15 uur. De 
cursus is afgelopen september gestart. De komende data zijn: 11 
april en 16 mei. 
 
Inlichtingen: Lisette Buisman 
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Cursus over het Lukasevangelie 
Deze cursus van Mathijs van Alstein vindt plaats op woensdagen van 
19.00 tot 20.15 uur. De komende bijeenkomsten zijn op 3 april, 22 
mei, 5 en 26 juni. 

 
Gemeente-uitje en studiereis 
 
Het jaarlijkse gemeente-uitje gaat naar:  
Ωǎ IŜǊǘƻƎŜƴōƻǎŎƘΣ ŘŜ ǎǘŀŘΣ ŘŜ 5ƛŜȊŜ Ŝƴ WƘŜǊƻƴƛƳǳǎ .ƻǎŎƘ 
Vertrek 28 juni 8.00 uur. 
 
Welkom in Den Bosch, de stad waarin Jeroen Bosch in 1450 ter we-
reld kwam. Dwaasheid en zonde spelen een belangrijke rol in de 
kunst van Jeroen Bosch. Men was destijds overtuigd dat de zonden 
van de mensheid zo waren toegenomen dat het laatste oordeel on-
vermijdelijk was. De wereld stond op de drempel van een tijdperk: 
de profetie van de apocalypse zou worden geopenbaard.  

 
Jeroen was begaafd met een 
ontvankelijk gemoed. De in-
drukken die hij opdeed, gin-
gen diep naar binnen en wer-
den met grote innerlijke 
kracht beantwoord. Het 
nieuwe dat in de wereld 
kwam, gloeide in zijn idealen 
en verbrandde oude waarhe-
den.  
In onze tijd staan wij ook op 

een drempel. Nu moet de mens zichzelf een richting geven. Met in-
nerlijke kracht kan hij het boze leren aanzien. 
Het werk van Jeroen Bosch kan ons daar zeker bij helpen. 
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Op vrijdag 28 juni gaan we met de bus om 8.00 uur vanaf de Rafa-
elkerk eerst naar de kerk van de Christengemeenschap in Veldho-
ven. Na de Mensenwijdingsdienst en de koffie/krentenbol zal Lisette 
Buisman een inleiding over Jeroen Bosch houden. Vervolgens rijden 
we naar Den Bosch, varen gezamenlijk over het riviertje de Dieze 
door de stad  naar het Jheronimus Bosch Art Center, waar wij zijn 
wondere wereld zullen ervaren. Naast het spectaculaire uitzicht 
over de stad vinden wij daar de reproducties van zijn gehele oeuvre.  
Tot slot kunnen we zelf de grote Sint-Janskerk bekijken en mis-
schien een bekend kopje koffie met Bossche Bol gaan drinken. Zo... 
als ieder zelf wil. Op de daar afgesproken tijd gaan we dan gezamen-
lijk met de bus weer naar huis. 
Inschrijven kan op de lijst op het prikbord in de hal. 
 
De kosten bedragen €35,- voor de reis, koffie in Veldhoven, de boot 
en het Art Center. 
We raden aan om zelf wat eten en wat zakgeld mee te nemen.  
Het zal ongetwijfeld weer een mooie dag worden. 

 
Vooraankondiging 
 

Driedaagse studiereis: Opstandingsmysteriën in de Elzas 
Op 6, 7 en 8 november wil het convent van Zeist met de gemeente 
een studiereis maken.  
Het thema is: Opstandingsmysteriën in de Elzas. 
 
We gaan per bus naar Colmar waar we logeren. We houden de 
dienst, avondafsluiting en de inhouden in Huis Oberlin.  
Vervolgens willen we  een bezoek aan Dornach  brengen;  
de plaats waar de Christengemeenschap begonnen is.  
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Op de terugweg zullen we het Isenheimer altaar bekijken. 
 
De kosten bedragen €165,- per 
persoon op basis van een tweeper-
soonskamer. Wie een eenper-
soonskamer wil, betaalt €50,- 
meer: €215,- 
Om de reis zo goed mogelijk en 
goedkoop te kunnen voorbereiden 
is het fijn als u zich tijdig inschrijft. 
Dit kan alleen op de lijst op het 
prikbord in de hal. 
Verdere informatie komt in de vol-
gende gemeenteberichten. 
 
Het convent 

 
Paasspel  
Op zaterdagavond 20 april om 20.00 uur wordt het Paasspel van Jo-
zef van Arimathea opgevoerd door de spelersgroep uit de ge-
meente. 
Vrijwillige bijdrage na afloop. 
 
Ton van Hemert 
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Mensen & activiteiten 
 

 

 
Terugblik 
 
Landelijke Algemene Jongeren Vergadering 
27 januari 2019 
Een aantal keren per jaar spreken alle vertegenwoordigers van het 
jongerenbeleid uit de verschillende gemeenten elkaar tijdens de 
Landelijke Algemene Jongeren Vergadering.  
Op 27 januari was de laatste vergadering. 
 
'Jongeren' is hierbij de term voor kinderen, jongeren en hun ouders. 
Je zou kunnen zeggen: iedereen tussen 0 en 40 jaar oud. 
We hebben gesproken over een ontmoeting van jongeren binnen de 
Christengemeenschap en de jonge antroposofen eerder dit school-
jaar. Ook hebben we het gehad over de voorbereidende bijeen-
komst voor jongeren die naar de priesterwijding zullen gaan. Verder 
is er gesproken over de internationale jongeren Pinksterconferentie 
en de manier waarop we daar vanuit Nederland zoveel mogelijk jon-
geren naar toe kunnen laten gaan; goede voorlichting, maar ook (fi-
nanciële) ondersteuning.  
 
Mocht u een jongere kennen die interesse heeft, raadpleeg het prik-
bord of neem contact met mij op voor de mogelijkheden. 
Tot slot hebben we stilgestaan bij de situatie dat in verschillende ge-
meentes de kinderen van gemeenteleden zijn uitgeloot voor de 
kampen van de Christengemeenschap. 
 
Als u het verslag van deze bijeenkomst wilt ontvangen, mail mij dan: 
sanderjue74@gmail.com 
 
Sander Jue (contactpersoon jongerenbeleid) 
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Boeken 
 
Een nieuw boek van Peter Selg 
Met de regelmaat van de klok publiceert de arts/psychiater Peter 
Selg studies over verschillende werkgebieden van de antroposofie. 
Sommige mensen beweren: ‘Hij schrijft sneller dan ik kan lezen.’ 
Daar zit wel iets in… Ik telde 154 boektitels op zijn naam! Het is zijn 
verdienste, dat hij met een flinke dosis gezond verstand, grondige 
bronnenstudie en documentatie talloze verborgen schatten van de 
antroposofie aan het licht brengt. 
 
De nieuwste publicatie is 
voor leden en vrienden van 
de Christengemeenschap en 
voor antroposofen van bui-
tengewoon belang – vandaar 
dat ik het initiatief neem om 
een korte recensie te schrij-
ven. Het betreft het boek 
‘Wiederkunft – Werden und 
Wesen der Christengemein-
schaft‘ (Verlag des Ita Weg-
man Instituts, 2018). 
De afgelopen zomer waren 
studenten van de drie pries-
teropleidingen (Stuttgart, 
Hamburg en Spring Valley) in 
Dornach getuige van het ont-
staan van dit werk: Peter 
Selg hield voor ons een week 
lang een intensieve cursus 
over dit thema.  
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Het boek kan gezien worden als voortzetting van een lezing, die de 
auteur twee jaar geleden voor studenten van de priesteropleiding 
hield onder de titel ‘Die Menschenweihehandlung’. Dit werk is in-
middels in het Engels, Frans en Roemeens vertaald.  
Wanneer verschijnt het in een Nederlandse vertaling...? 
 
In dit eerdere werk maakt Peter Selg inzichtelijk, waarom Rudolf 
Steiner zich buitengewoon intensief inzette voor het ontstaan van 
de Christengemeenschap – en waarom hij op een andere wijze dan 
voor andere beroepsgroepen over antroposofie kon spreken (Rudolf 
Steiner: ‘… noch viel intimer.’) 

 
In het nieuwste werk ‘Wiederkunft’ plaatst Peter Selg de stichting 
van de Christengemeenschap in een groter verband. Hij maakt aan 
de hand van citaten uit voordrachten en gesprekken duidelijk, dat 
de stichting van de Christengemeenschap niet los gezien kan wor-
den van het thema van de Wederkomst van Christus aan het begin 
van de twintigste eeuw. Daarbij gaat het de auteur niet om een lou-
ter historische beschrijving van de gebeurtenissen. Hij zoekt naar de 
impulsen van de stichters van de Christengemeenschap – en hoe die 
in onze tijd productief gemaakt kunnen worden. Zo ook de beschrij-
vingen van de Wederkomst: Hoe kan de ‘Christus-impuls’ in het so-
ciale leven verwerkelijkt worden? (In dit verband is het opmerkelijk 
dat Selg constateert, dat de stichters niet in de eerste plaats met 
theologische of religieuze vragen naar Rudolf Steiner kwamen, maar 
met vragen over het sociale leven.) 
 
Onze studenten waren diep onder de indruk van deze zomercursus; 
meer nog: ‘In deze dagen leefde veel toekomst onder ons’ - in de 
woorden van de auteur.  
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Peter Selg behoort tot de 
‘raadgevers en helpers’ van de 
Christengemeenschap – een 
taak, die Rudolf Steiner de an-
troposofen letterlijk na aan het 
hart legde. 
 
Inmiddels is de auteur weer 
aan zijn volgende boek bezig… 
Toen ik in februari van dit jaar 
met onze wijdings-kandidaten 
in Stuttgart was, hield hij in 
een overvolle zaal van de An-
troposofische Vereniging een 
voordracht over de diep-
gaande relatie tussen Friedrich 
Rittelmeyer en Rudolf Steiner.  

Ik wacht met spanning op het volgende boek! 
 
Bastiaan Baan 

 
Van kijken naar waarnemen 
.ƛƧ ŘŜ ǘŜƴǘƻƻƴǎǘŜƭƭƛƴƎ ƳŜǘ ƴŀǘǳǳǊŦƻǘƻΩǎ Ǿŀƴ ¢ƻƳ wƻǎŜƴōŜǊƎ, die 
vanaf Pasen in de kerk te zien is 
 
Je loopt door de natuur. Je ziet de kleurige planten, de bomen, soms 
in de verte de bergen en de prachtige luchten. Je ziet de dingen die 
je zelf wilt zien.  
Maar om te ontdekken wat er nog meer te zien is, moet je eigenlijk 
niet kijken of zoeken, maar je openstellen voor de natuur om je 
heen. Haar op je laten inwerken, waarnemen wat ze je vertellen wil. 
Dan ga je de werking van de natuurkrachten om je heen voelen.  
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En dan gebeurt het wonder, dat de natuur haar ‘geheimen’ prijs 
geeft en dingen laat zien die je vanaf je standplaats helemaal niet 
kunt waarnemen: een fel gekleurd bloempje tussen de stenen, dat 
maar enkele mm groot is, of een detail in een vermolmde boom-
stam. Je maakt een foto. 

 

Thuisgekomen ontdek je dat de natuur je een aantal kunstwerken 
heeft geschonken. Ze zijn in de gemeentezaal te zien, soms een paar 
honderd procent vergroot, maar niet bewerkt. 
 
Tom Rosenberg  
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Rondom de agenda 
 
 

 

 
De weekspreuken in het licht van de nieuwe mysteriën 
Dinsdag 7 en 21 mei en 4 juni 
 
In de lente is er een cyclus le-
zingen met de titel De week-
spreuken van Rudolf Steiner in 
het licht van de nieuwe myste-
riën.  
Op dinsdag 7 mei spreekt Hans 
van Delden over Het geheim 
van de tijd in de weekspreuken.  
Op dinsdag 21 mei spreekt Ma-
thijs van Alstein over De week-
spreuken en de Jezusmysteriën.  
Op dinsdag 4 juni spreekt Basti-
aan Baan over Sporen van de 
wederkomst in de weekspreu-
ken. 
 
Korte inhoud van deze lezingen: 
 
Hans van Delden:  
Dat de tijd in de weekspreuken een belangrijke rol speelt, ligt voor 
de hand: zowel in het Duits (Seelenkalender) als in het Nederlands 
(weekspreuken) komt een tijdselement terug in de aanduiding van 
deze meditatieve spreuken. Maar er zijn veel meer kwaliteiten van 
de tijd in de weekspreuken te vinden. In deze lezing zoeken we naar 
de triniteit in de verschillende niveaus van de tijd die in de week-
spreuken verweven zijn en wat daar als opdracht voor de mens uit 
af te leiden valt. 
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Mathijs van Alstein: 
In de kersttijd van 1912 houdt Rudolf Steiner in Keulen een reeks 
voordrachten met als titel Die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe 
(GA 142). Parallel met deze cyclus werd de antroposofische vereni-
ging opgericht. Daarmee werd de breuk van Steiner met de theoso-
fen formeel. De weekspreuken kwamen enkele weken later als een 
soort van antroposofisch brevier tot stand.  
 
Welke samenhang doet zich hier voor? In deze lezing wordt nage-
gaan, hoe de weekspreuken pas in en door een okkulte emancipatie 
van Steiner konden ontstaan. Zo zal duidelijk worden dat deze medi-
taties een openbaring zijn van de eeuwige band tussen de Jezus-in-
dividualiteit en het Christuswezen, zoals die in de antroposofie haar 
uitdrukking vindt. 
 
Bastiaan Baan: 
In de spreuken van de kalender komt de naam Christus niet voor. 
Desondanks kan men door het gehele jaarverloop in de dialoog met 
de eigen ziel en met de natuur een vorm van christendom herken-
nen, die zich onttrekt aan confessie en traditie. In deze lezing gaan 
we op zoek naar de verborgen sporen van de wederkomst in de 
weekspreuken. 
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

Gemeenteberichten 
De gemeenteberichten van de Christengemeenschap Zeist verschij-
nen vijfmaal per jaar en wel tegen het einde van de maanden janu-
ari, maart, mei (dubbele aflevering), september en november. 
De gemeenteberichten worden aan leden, belangstellenden en 
abonnees per post toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij 
bovendien het kwartaalblad ‘In Beweging’ van de Christengemeen-
schap in Nederland en Vlaanderen.  
Leden ontvangen de gemeenteberichten gratis, van belangstellen-
den en abonnees wordt een bijdrage van € 30,- per jaar gevraagd. 
Een digitaal abonnement is niet mogelijk. 
 
Een verkorte versie van de gemeenteberichten (onder meer zonder 
persoonsgegevens) vindt u op de website www.zeist.christenge-
meenschap.nl in de map Berichten. 
Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden bij de administratie van 
de kerk, Van Tetslaan 4, 3707 VD Zeist. E-mail: zeist@christenge-
meenschap.nl 
 

Kopij komende gemeenteberichten 
Kopij voor de komende gemeenteberichten van juni t/m september 
(4 maanden!)  graag uiterlijk 12 mei per e-mail naar: 
thkloes@gmail.com  
Dringende correcties of korte aanvullingen kunt u tot uiterlijk 19 
mei aanleveren.  
Kopij kan ook via het postvak van de redactie in de kerk of telefo-
nisch doorgegeven worden (06 535 841 09).   
De komende gemeenteberichten worden 28 mei verzonden. 
De redactie behoudt zich het voorrecht voor, inzendingen te weige-
ren, in te korten en te redigeren.  
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